
Lieve Etnini,
Het is zover: onze prachtige vereniging is weer een jaartje ouder en mag zeven
kaarsjes uitblazen. Wat zijn we blij dat Etna ook afgelopen jaar weer hoogtepunten
heeft mogen beleven. Van een reis naar het mooie Sicilië, een heerlijke wijnproeverij,
museumbezoek en borrels tot een hele actuele lezing over duurzaamheid en
bioscoopbezoek! Ook dit jaar zijn er weer nieuwe leden verwelkomd en mag onze
kleine, maar fijne vereniging gestaag haar weg gaan in het altijd wervelende Utrecht.
We willen hier graag bij stilstaan met jullie: onze gezellige leden en tevens de kern
van Etna. Verderop in deze nieuwsbrief vind je daarom aankondigingen van
activiteiten om en nabij de lustrumweek, waarin we onder andere aan de vini gaan
met elkaar en het glas heffen op onze verjaardag! Om oprichter, oud-voorzitter en
Etna-icoon Rachel-Roxelane te quoten: op nog vele jaren👏

Cara Etna: auguroni en carissimi saluti, namens het hele bestuur, van je huidige
voorzitter!
Maria-Meg 

KUT-borrel: 5 maart
hALV: 11 maart

Taart eten op de BK: 14 maart
Degustazione dei vini: 21 maart

Let’s Go Disco!: 28 maart
Carrièrenacht GW: 24 april

USVI ETNA
STUDIEVERENIGING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR
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Una festa!

Le attività: 



KUT-borrel: 5 maart

Bij deze nodigen wij jullie uit voor de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering van U.S.V.I Etna.
Bij deze bijeenkomst blikken wij terug op het eerste halfjaar. We bespreken de mindere punten,
zoals de schrapping van de reis, maar ook de positieve punten, zoals de filmavond, de lezing van
Carlo en de Kerstlunch. De leden van het bestuur blikken ook terug vanuit hun positie in het
bestuur. Hierna is het tijd om vooruit te kijken naar de rest van het jaar! Zo zal de lente een tijd
zijn waarin wij erg veel activiteiten zullen aankondigen. Denk hierbij aan de wijnproeverij, een
museumbezoek en een grote Italiaanse activiteit, als invaller voor de reis. Het is dus erg van
belang dat er veel leden aanwezig zullen zijn bij de Halv, om het afgelopen halfjaar te bespreken
en wellicht om input te geven voor het aankomende halfjaar. Zoals gezegd willen wij het tweede
halfjaar veel organizeren en regelen voor onze leden! 
Ben je benieuwd en/of wil je inspraak hebben over het vervolg van Etna? Kom dan naar de Halv
op 11 maart, om 15;30. Locatie wordt nog bekend gemaakt
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Opgelet: zet 5 maart snel in je agenda, want er komt iets super leuks aan! Je zit als student
Italiaans toch af en toe in een eigen taalwereldje, of je het nou wil of niet. Daarom organiseren de
zes kleine talen samen een KUT-borrel bij Grand Café Beuntjes. Wat vinden de mensen van Duits
van Kafka? Hoeveel mensen van Frans kunnen La bohème feilloos meezingen? Op de KUT kun je
al je prangende taalvragen stellen of natuurlijk gewoon lekker kletsen met nieuwe gezichten.
Voor de liefhebbers is er ook een kleine pubquiz georganiseerd waarin je al je taalkennis kan
laten zien. Enne… Etna betaalt je eerste wijntje, biertje of heerlijk glaasje frisdrank van de avond.
Klinkt geweldig toch? Meld je snel aan via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYT8YrQwjVCkGGMadOKUVyz9eSCrpdZ-
C5keLr6-MKXSD93g/viewform
Wie weet ontdek je je passie voor een tweede bachelor of een minor wel!
Liefs, de KUTcommissie

Op 7 maart 2024 vindt van 15:00-17:00 het jaarlijkse Onderwijsgesprek plaats op ICU, Spinoza
Hall - 110. Tijdens deze bijeenkomst komen de studenten en docenten van de opleiding Italiaanse
taal en cultuur samen om te praten over de positieve kanten van de bachelor en de
verbeterpunten. Hierdoor kan de opleiding continue verbeterd worden. 
Wij krijgen graag input voor de inhoud van het gesprek. Dus zijn er onderwerpen waar je graag
over wil praten/waarvan je denkt dat het goed is om met meer mensen over te spreken. Laat het
ons dan weten (p.c.j.m.franssen@uu.nl & f.f.nolet@students.uu.nl). Voor het gesprek zelf zullen
wij de uiteindelijke agenda doorsturen. We zien jullie graag op 7 maart!
Saluti, Paul en Flore

Onderwijsgesprek: 7 maart

hALV: 11 maart

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYT8YrQwjVCkGGMadOKUVyz9eSCrpdZ-C5keLr6-MKXSD93g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYT8YrQwjVCkGGMadOKUVyz9eSCrpdZ-C5keLr6-MKXSD93g/viewform


21 maart om 7 uur organiseren wij een wijnproeverij, die zal worden begeleid door oud-pofessor
Raniero. We zullen diverse wijnen proberen, speciaal door hem geselecteerd. Natuurlijk zullen
hierbij erg lekkere en bijpassende hapjes worden geserveerd: 
 ‘’Certo, gli stuzzichini ci vogliono, se no il vino salterà alla testa’’ 
Deze bijeenkomst is zowel voor studentleden als voor docentleden. Je kunt je aanmelden via het
formulier: https://forms.gle/unD5GAHVAJ2dG3cX9

Degustazione dei vini: 21 maart

Taart eten op de BK: 14 maart

Scoprire i sapori con l'ex insegnante Raniero

Let’s Go Disco!: 28 maart

Carrièrenacht GW: 24 april
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Wat is een verjaardag zonder taart? Precies, net niks. Zeker niet als de jarige U.S.V.I. Etna heet! Nu
we weer kaarsjes mogen uitblazen, zetten we één van onze tradities met plezier voort: taart eten
op de bestuurskamer (Drift 13, 1.13) van onze mooie vereniging! Op donderdag 14 maart tussen
14:30 en 16:00 zijn jullie allemaal welkom om een heerlijk stukje gebak op te peuzelen. Wij zorgen
voor drank en spijs, jij hoeft alleen maar je feesthoedje mee te nemen. Of je goede humeur
natuurlijk🙂 Zien we je dan? 

Neon verlichting, old school discoballen, kleurrijke blouses, glitter flared broeken en swingen op
Dancing Queen: klinkt dat jou goed in de oren? Kom dan un poco loco gaan op Let’s Go Disco!🪩

🎈 Op donderdag 28 maart opent de Poema om 22.30 uur haar deuren voor dit gezellige feest! Zet
de datum snel in je agenda, want dit wil je niet missen. De ticketprijs wordt later bekendgemaakt
en de verkoop start op 7 maart!🌸

Ook dit jaar wordt er weer een knallende Carrièrenacht Geesteswetenschappen georganiseerd
vanuit de UU! Op 24 april is je kans om alumni van je opleiding te spreken en uit te horen over hun
keuzes in loopbaan en carrière. Hoe is het om als Italië-expert aan het einde van je studie op zoek
te gaan naar een baan? Wat zijn de mogelijkheden? En welke keuzes kun je daar misschien nu al
in maken? We houden de alumni nog even geheim, maar onze bachelor is in ieder geval
vertegenwoordigd!🙂 Bovendien worden er workshops en lezingen georganiseerd door
organisaties uit het werkveld van de geesteswetenschappen; de ideale kans om te sleutelen aan je
eigen toekomst! Meer weten? Kijk op https://carrierenachtgw.nl/nl/ voor updates en de
bekendmaking van het programma😊

https://forms.gle/unD5GAHVAJ2dG3cX9
https://carrierenachtgw.nl/nl/
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L’Italia di me

Al vanaf dat ik me kan herinneren kom ik in aanraking met Italië en al haar prachtige
bezienswaardigheden. Ik ben talloze keren op vakantie naar het schiereiland geweest; met mijn
ouders op vakantie, met mijn vrienden als weekenduitje en ook 2 maanden alleen. Het laatste was
mijn grootste avontuur. Na een geschiedenisbachelor onsuccesvol en vroegtijdig stop te zetten,
ben ik door mijn ma het huis uit gestuurd. Niet letterlijk, maar ze vond het wel een goed idee voor
mij om een paar maanden naar Italië te gaan en een taalcursus te doen. In m’n eentje. Ik was eerst
tegen (doodsbang), maar na wat financiële meevallers was ik eigenlijk toch wel voor. Zo gepushed
zo gedaan. In mei 2023 stapte ik op het vliegtuig naar Perugia, om daar 2 maanden lang in een
appartement in een wildvreemde stad een wildvreemde taal te leren. Aangekomen in Perugia
blijkt dat mijn huisgenootje een Rotterdammer is (heb ik weer), die bijna even lang in Italië zit en
precies hetzelfde doet als ik. In die 8 weken heb ik echt een geweldige tijd gehad. Geen ouders,
geen werk, geen verplichtingen en alleen maar leuke dingen doen met leuke mensen in een leuke
stad. 
Een van de grappigste dingen die ik in Italië heb meegemaakt is ook tijdens mijn 2 maanden daar.
De school waarop ik de taalcursus deed zou op vrijdag 2 juni dicht zijn, vanwege het feest van de
Republiek. Daarom besloten mijn huisgenoot uit Rotterdam, twee meisjes van onze leeftijd die we
in de les hadden ontmoet, en ik om samen een weekendtrip naar Rome te maken. Daar zat één
probleem bij: hoewel de twee meisjes een slaapplek hadden gevonden, waren ik en de
Rotterdammer te laat met iets boeken, en was alles óf uitverkocht óf heel duur. Wat we toen
hebben besloten ga ik nooit meer vergeten: we halen wel een nachtje door. Na rond een uur of 1 ‘s
nachts afscheid te hebben genomen van de meisjes bij hun hostel, gingen we op pad. Overdag
hadden we natuurlijk al alle bezienswaardigheden gezien, maar nu was er bijna niemand op
straat. Na een uur lopen met pijn aan onze voeten kwam ik op een idee. In Rome heb je van die
elektrische stepjes die je voor een paar euro per uur kan gebruiken door bijna heel de stad. Dat is
handig, vooral als je een irritante toerist bent. Met de stepjes hebben we urenlang rondjes
gereden door de stad. Een voordeel van om 4 uur 's nachts bij de Trevi-fontein te zijn, is de
afwezigheid van een ondoordringbare mensenmassa. We zijn langs het Colosseum, Spaanse
trappen, Pantheon en zelfs Vaticaanstad geweest. Aan het einde van de nacht waren we kapot, en
van de plannen om de dag erna nog naar allemaal musea te gaan zagen we echt af. De eerste trein
terug naar Perugia ging om 6 uur ’s ochtends, waar we verslagen door de slaap in de felle
ochtendzon een welverdiend dutje deden. De hele zondag van dat weekend heb ik in bed gelegen
en geslapen, alleen opstaand voor een bordje pasta. Het was het allemaal waard en ik zou het
zonder twijfel weer doen.
In Juni ben ik verliefd geworden op de prachtige plek die Perugia is. Haar mooie uitzichten,
lekkere cocktails en vooral ook heel leuke mensen, staan voor mij symbool voor het gevoel wat ik
krijg als ik aan Italië denk. Dat is mijn Italië. 

Door  Jasper


