
Cultuurliefhebbers opgelet! Na drie lange jaren wachten is het Florentijnse Museo della
Moda e del Costume weer geopend voor bezoekers. Na de coronapandemie en een
verbouwing kunnen we ons weer vergapen aan beroemde kledingstukken en bijpassende
accessoires. 
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Heropening Museo della Moda e del Costume

Het museum werd in 1983 geopend en was het eerste Italiaanse rijksmuseum dat zich
geheel toelegde op de historie en sociaal-culture impact van mode. De tendens die door alle
collecties heenloopt, is dan ook een temporele; de evolutie van mode staat centraal, maar
wordt continu naar het hier en nu vertaalt. De verbouwing heeft aan het oorspronkelijke
museum nog eens twaalf zalen toegevoegd, waarin meer dan vijftig tot de verbeelding
sprekende kledingstukken te zien zijn. De meest opvallende collectie is misschien wel de
inventaris van rouwkleding: de 16e-eeuwse rouwgewaden van Cosimo I de’ Medici,
Eleonora van Toledo en zoon Garzia de’ Medici zijn in dit museum te bewonderen. 

Voor liefhebbers van recente mode is er ook genoeg te bewonderen. Denk aan kopstukken
van Prada en Armani, maar ook aan de speciaal voor Madonna ontworpen kleding van
Gaultier. De collectie wisselt regelmatig voor conservatiedoeleinden, maar wordt ook
aangevuld met nieuwe unieke exemplaren. Zo heeft de directeur van het museum bekende
ontwerpers, influencers en acteurs gevraagd om items te doneren. Hypermoderne mode,
afgewisseld met toonaangevende kleding uit vroeger tijden, tentoongesteld in het
historische Palazzo Pitti. Ik zou zeggen: op naar Florence.

Bron: 
Il Giornale, 
18-12-2023.



Onze reisbestemming is bekend!
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Cari Etnini…
Het hoge woord is eruit: de reisbestemming van 2024 is bekend! Met gepaste trots kondigen we

aan dat de reiscommissie een fantastische reis aan het voorbereiden is naar…. jawel… Bologna! We
gaan genieten van deze prachtige stad en haar omgeving in de onderwijsvrije week van april. Ook

dit jaar hopen we dat velen van jullie ons vergezellen naar ons favoriete vakantieland, en in het
bijzonder naar deze gezellige universiteitsstad 😊

De inschrijvingen zijn deze week toch nog open, omdat we iedereen de kans willen geven zich op
te geven.  Schrijf je dus vooral nog even in voor de reis! De komende maanden gaan we druk bezig

met het programma en zullen we jullie verder onderdompelen in de Bolognese past… ehhh…
sferen 😉 A presto!

https://forms.gle/wkUKymiE18y2pppi9 
Jullie reiscommissie: Elisa, Valentijn, Sophie, Barthel en Fabio 

Op donderdag 7 maart 2024 vindt hét onderwijsevenement van de UU weer plaats: het
OnderwijsFestival. Op dit evenement docenten en studenten elkaar in verschillende sessies om
ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen over de kwaliteit van en ontwikkelingen in het
onderwijs. 
Het belooft een inspirerende dag te worden vol workshops, ontmoeting, keynotes, entertainment
en nog veel meer! Natuurlijk worden ook de winnaars van de docentprijzen en de UU Teamprijs
bekendgemaakt. Benieuwd naar de editie van vorig jaar? Bekijk de aftermovie via onderstaande
link! 
Wil je op de hoogte gehouden worden van het programma? Vul dan onderstaand formulier in,
zodat we je kunnen berichten als het programma bekend is en de aanmeldingen open gaan. Zien
we jou in het Academiegebouw op 7 maart? 
Aftermovie 2023:
https://www.youtube.com/watch=F0LGwsXCnfY&ab_channel=UtrechtUniversity
Keep-me-informed formulier: https://www.cat.uu.nl/form/OnderwijsFestival-keep-me-informed

Save-the-date: Onderwijsfestival 7 maart 2024

We hebben de kerstvakantie feestelijk ingeluid met een gezellige kerstlunch, maar werpen toch
ook alvast een blik vooruit. Achter de schermen zijn de studieverenigingen van de Kleine
Utrechtse Talen (KUT) druk bezig leuke activiteiten op te zetten! Op dinsdag 5 maart gaan we met
de verenigingen van Frans, Duits, Spaans, Nederlands, Keltisch én Italiaans gezellig borrelen en
testen we hoeveel we nu eigenlijk precies weten van elkaars favoriete taal. We houden jullie op de
hoogte, maar schrijf de datum vast in je agenda. Dit wil je niet missen!😊

Borrel met de Kleine Utrechtse Talen (KUT)

https://www.youtube.com/watch?v=F0LGwsXCnfY&ab_channel=UtrechtUniversity
https://www.cat.uu.nl/form/OnderwijsFestival-keep-me-informed
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L’Italia di me

In deze nieuwsbrief zal ik mijn connectie met Italië, die begon sinds mijn jaren 0, toe gaan lichten.
Je zult lezen dat mijn link met dit prachtige land nogal onbewust tot stand is gekomen, waarna ik
mij steeds bewuster hiermee bezig ben gaan houden, van de manier van leven tot het leren over
verschillende culturele aspecten. 

Net na mijn geboorte zijn mijn ouders voor twee jaar verhuist naar een bergdorpje genaamd
Olivetta (provincie Imperia, regio Ligurië) Hier hebben zij een B&B opgericht en hebben daarbij
MTB-trekkingen georganiseerd door het prachtige berglandschap. Ook ligt dit dorpje aan de
rivier de Roya, die 20 kilometer verderop, samen met de rivier de Bevera, uitmondt in de zee bij
Ventimiglia. Mijn eerste twee jaren spendeerde ik voornamelijk samen met mijn ouders en soms
andere familieleden, op een van de strandjes aan de rivier de Roya. Ik sta dan ook bekend als
‘’bambam’’, omdat ik vaak de gehele dag kleine steentjes in de rivier gooide. 

Natuurlijk was ik mij nog geheel onbewust van eigenlijk alles wat er gebeurde, omdat ik zo jong
was. Toch gooi ik nu nog steeds stenen in de rivier, terwijl ik met mijn vrienden lig op de strandjes
aan de Roya. Deze plek heeft mij vanaf het begin beïnvloedt en mij gemaakt tot de persoon die ik
ben. Afijn, toen ik een jaar of 6 jaar oud was, hadden mijn ouders het idee om een klein berghuisje
te kopen in Airole, een ander bergdorpje dat ongeveer 10 kilometer van Olivetta afligt. Vanuit
Airole heb ik kennis gemaakt met Italië, of met mijn betekenis van Italië. Mijn vader die s
’morgens met de ape op stap ging en gaat, om verse broodjes af te halen bij de alimentari, om
daarna even uitgebreid een cappuccino te doen op het plein. De dag nog jong en trillend in de zon,
daalde ik af naar het pouletje met ijswater, om samen met mijn zus een ochtendduik te doen.
Hierna plannen maken, zonder al te veel te plannen, we gingen altijd naar het water, of naar een
ander dorpje dichtbij. Soms, met minder weer, gingen we eropuit naar Piemonte, om daar twee
dagen door de bergen te lopen. Ik had mijn plaatje al gevormd; mijn Italië bestond uit zwemmen,
wandelen en hitte. In de avond altijd naar het pleintje, waar mijn ouders wat dronken met andere
Italianen of Nederlanders (ja die waren er ook), en waar ik altijd naar het voetbalveldje sprintte
om met Italiaanse leeftijdsgenoten te voetballen, altijd moesten we naar het pleintje. Ik moest
winnen van de Italianen, die naar mijn mening veel fanatieker waren in het organiseren en spelen
van een potje voetballen, dit bleek ook altijd wel in de uitslagen. Ik heb mij nooit een toerist
gevoeld in dit dorp, maar altijd een dorpeling, als een van hen. 

Door Fabio
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Carissimi Etnini,
Nu de kerstvakantie voorbij is  en de eerste nieuwsbrief die geplaatst wordt in 2024 voor jullie ligt,

wil ik even een moment nemen om jullie allemaal te bedanken voor jullie bijdragen in het
afgelopen jaar. We hebben genoten van jullie aanwezigheid bij de activiteiten, input voor de

nieuwsbrief en gezelligheid als we elkaar tegenkwamen op de Drift. Als bestuur zijn we dankbaar
dat onze vereniging weer een jaar heeft mogen bloeien en nieuwe leden heeft mogen

verwelkomen. Dat had zonder jullie hulp niet gekund! 
Ik wens jullie, namens heel bestuur VII, een gezellig, gezond en waardevol 2024! Ook als je iemand
moet missen in dit nieuwe jaar of om andere redenen opziet tegen wat komen gaat, hopen we dat

je warmte mag ervaren door de mensen om je heen. We staan ook in dit nieuwe jaar graag weer
voor jullie klaar 😊

Tanti auguri e carissimi saluti,
Maria-Meg                                                                                                    

Voorzitter U.S.V.I. Etna 2023-2024

Nieuwjaarsgroet

Nationale Studenten Enquête

Een nieuw jaar betekent… een nieuwe Nationale Studenten Enquête! Zoals gebruikelijk vragen we
jullie mee te doen aan dit grootschalige onderzoek waarin bijna alle studenten in Nederland

worden uitgenodigd om hun mening te geven over de verschillende aspecten van hun
leerervaring. De NSE gaat over de inhoud van je opleiding, je docenten, de informatievoorziening

van je opleiding, leer- en studiefaciliteiten, studielast en beoordeling en cijferbeoordeling.
Waarom je deze enquête invult? We geven je drie redenen:

De NSE helpt studiekeuze123 en de Keuzegids om nieuwe studenten het meest eerlijke
perspectief (namelijk dat van de studenten) te geven bij het maken van hun keuze. 

1.

De NSE is de beste optie voor studenten om hun feedback te geven over het onderwijs dat ze
krijgen. Hoewel de cursusevaluaties erg belangrijk zijn om de cursussen vorm te geven,

beoordeelt de NSE het programma als geheel. 

2.

Last but definitely not least: de NSE brengt veranderingen aan in het onderwijs. We nemen de
evaluaties ter harte, voeren gesprekken met de opleidingscoördinatoren en verbeteren het

curriculum. 

3.

Deze week ontvang je een mail met de link naar de enquête. Als genoeg mensen van Italiaans ‘m
invullen, krijgen we gratis taart! Dat willen we allemaal, dus open je mail en geef je mening 🙂


