STUDIEVERENIGING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR

Cara Luna, cara Flore, caro Fabio, cari Etnini,

Ondanks dat we nog niet formeel gewisseld zijn en mijn zwanenzang dus nog moet komen,
wil ik in deze laatste nieuwsbrief van het jaar van de gelegenheid gebruik maken om in het

bijzonder mijn bestuursgenootjes te bedanken.

Luna, het stralende zonnetje van het bestuur. Wanneer je aan Luna vraagt: “Enne?” Zal ze
altijd antwoorden “Aug enne!” Dit zal ze niet alleen doen, omdat ze bezig is met een
Limburgse invasie, maar ze is oprecht altijd vrolijk. Voordat we op Etnareis naar Sicilié
gingen, dacht ik dat Luna en ik best wel dezelfde muzieksmaak hadden. Luna en ik bléren
samen maar al te graag het hele oeuvre van Laura Pausini en Marco Mengoni, Vivo per lei
en — natuurlijk niet te vergeten — Fai rumore van Diodato. Al hoef je Luna dat niet te
vertellen, want er komt genoeg lawaai uit die smoel. In Sicilié ontdekte ik echter ook Luna’s
liefde voor techno. Ik ben nog onzeker of ik die liefde met haar deel, maar dat is iets wat we
hopelijk samen nog vaak genoeg kunnen ontdekken (na een lekker shotje limoncello op de
bestuurskamer). Lieve Luna, dank voor al je harde werk het afgelopen jaar, de prachtige

nieuwsbrieven en bovenal onze vriendschap.

Flore, de verlegen grapjas van het bestuur. Of je
hoofd er nu naar staat of niet: Flore heeft altijd
een grapke paraat. Volgens mij is ze nog steeds
van streek dat ik niet moest lachen om
‘vicevoorzitter’ ‘schone voorzitter’, maar ik hoop
dat dat me binnenkort wel vergeven is. Gelukkig
is Flore er altijd om me op te beuren: niet alleen
met haar humor, maar ook met cola zero.
Regelmatig kwam Flore naar de bestuurskamer
met een blikje cola zero, mijn all-time favoriet: zo
kwam ik de lange dagen wel door! Waar Flore

echter het meest in uitblinkt =zijn haar

schrijfkunsten. Zonder Flore had de nieuwsbrief



niet zo succesvol kunnen worden. Iedere keer was het een genot om Flore’s kijk op de
wereld naar literatuur vertaald te zien. Ik lees dan ook nog regelmatig een nieuwsbrief van
een paar maanden geleden terug. Bijvoorbeeld om de reizen naar Perugia en Sicilié weer
her te beleven. Lieve Flore, vrouwtje van me, dank voor je betrokkenheid, inzet en grapjes

en bovenal onze vriendschap.

Fabio, de oogappel van het bestuur (en van Gandolfo). Voor goede muzieksmaak moet je bij
Fabio zijn. Wat moet hij af en toe van mij gedacht hebben wanneer ik weer een nummer van
Taylor Swift inzette (wel een banger ongetwijfeld). Ik was onwijs onder de indruk van
Fabio’s grote collectie LP-platen en zou graag nog een keer langskomen om te
mountainbiken en plaatjes te draaien. Want Fabio komt uit Lunteren waar je heel goed kan
mountainbiken. Volgens hemzelf en een grote kei is dit dorp het middelpunt van
Nederland. Gelukkig leiden niet alle wegen naar Lunteren, maar naar Rome, zullen we maar
zeggen. Ook hier is die uitspraak weer toepasselijk, want Fabio gaat volgend jaar Rome
onveilig maken. Gelukkig weet Fabio al precies welke wijnen uit Rome komen en dan ben je
al op de helft van de inburgeringscursus. Lieve Fabio, dank voor de perfecte

excelbestanden, je gekke bekken en bovenal onze vriendschap.

Ten slotte wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van Etna dit jaar:
de reiscommissie, de docenten en alle leden die bij activiteiten waren of op een andere
manier bij Etna betrokken waren. Ook al had het van Dante niet gemogen, ik ben onwijs
trots op het mooie jaar en ik voel me vereerd om van zo'n gezellige en warme vereniging de

voorzitter te zijn geweest.

Tijd om te genieten van een welverdiende vakantie,

En best believe Etna is still bejeweled!

Grazie di cuore, .I’

Valentijn
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In de zomer van 2020 stond ik met een mondkapje op in een veel te warme boekenwinkel in Italié.

In september zou ik beginnen aan de studie Italiaans en ik dacht: "laat ik ter voorbereiding wat
Italiaanse boeken kopen". Ik had nog geen last van een magere studenten-portemonnee, dus ik
nam een flinke stapel mee: Ti regalo le stelle van Jojo Moyes, Il circo della notte van Erin
Morgenstern, Alice nel Paese delle Meraviglie van Lewis Carroll en Lo strano caso del cane ucciso
a mezzanotte van Mark Haddon. Ondertussen is mijn scriptie ingeleverd en staat de diploma-

uitreiking in mijn agenda en heb ik nog steeds precies 0 van die boeken gelezen (oeps).

Het boeken-kopen-maar-niet-lezen-probleem heb ik, helaas, niet alleen in het Italiaans. Mijn
boekenkasten staan vol met ongelezen, half gelezen en vergeten Engelse en Nederlandse boeken.
Er missen een paar boeken die zijn zoekgeraakt tijdens fases waarin ik heel gemotiveerd een boek
meenam in de trein en 'm dan daar liet liggen. Misschien maar beter ook, dan kan de gelukkige

vinder het boek wél lezen.

Toch lees ik graag. Het boek The Butcher and the Wren van Alaina Urquhart heb ik ondertussen al

4 keer gelezen. Het is een spannend (fictief) boek over politieonderzoek naar een

seriemoordenaar, inclusief een onverwachte twist
(die ik door mijn goudvissen brein steeds weer
vergeet). Daarnaast ben ik deze week begonnen aan
de vijfdelige Munch&Kriiger serie van Samuel Bjork.
Deze boeken zal ik hoogstwaarschijnlijk meesleuren
op vakantie, en dan waarschijnlijk grotendeels
ongelezen weer terug sleuren naar huis. Mijn laatste
aankoop is A short history of the world in 50 lies,
geschreven door Natasha Tidd. Het 51e leugen is dat
ik dat boek daadwerkelijk zal lezen.

Mijn schuldstapel is nog veel hoger, maar dat is te

beschamend om over te vertellen dus jullie doen het

hier maar mee. Houdoe!

DE SCHULDSTAPEL

DE SCHULDSTAPEL




De afgelopen twee jaar hebben wij, maar vooral Luna, veel nieuwsbrieven mogen maken.

Ikzelf begon wat later mee te helpen aan de nieuwsbrief en uiteindelijk zijn Luna en ik een
dynamisch duo geworden. Nu het de laatste nieuwsbrief is, hebben we een top 3 gemaakt

van de nieuwsbrieven die wij het leukst vonden.
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3. Nieuwsbrief Maart 2023 (Etna verjaardag editie). Deze nieuwsbrief was extra lang,
misschien wel de langste nieuwsbrief ooit. Luna en ik hadden er hard aan gewerkt en
andere leden hadden ook nog stukjes geschreven, zoals over de oprichting van Etna. De

opmaak was tevens zeer feestelijk, allemaal dankzij de edit-vaardigheden van Luna.
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2. Nieuwsbrief december 2022. Hierin hadden we onze nieuwe rubriek geintroduceerd: de

Schuldstapel. Wij hadden veel positieve reacties gekregen onder andere van onze gentile

professore Cascio: “Forse il piti bel numero - ad oggi - del vostro bollettino.” Een reactie wat

ons veel deugd deed; eigenlijk liet elke reactie van il GP ons glunderen.
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1. Nieuwsbrief mei 2022 (lustrumreis editie). Deze nieuwsbrief heeft op persoonlijk niveau
veel betekent voor ons. Het was de eerste keer dat ik iets speciaal voor de nieuwsbrief
schreef en je kan ook terugzien dat Luna steeds meer lol kreeg om heel de opmaak te doen.

Dus eigenlijk heeft deze nieuwsbrief het fundament gelegd van onze samenwerking, iets

wat ik zeker koester.



Het einde van het studiejaar is gekomen: tijd voor de bestuurswissel! Bestuur VII is bijna

compleet... we zoeken nog één student die het leuk zou vinden om een jaar deel uit te
maken van Etna's bestuur. Heb je interesse, twijfel je of heb je vragen... stuur ons gerust een
appje! We laten nog even geheim wie het stokje over gaat nemen, maar zien twee hele
enthousiaste studenten en weten zeker dat ze Etna weer een fantastisch jaar zullen geven.
Zodra er meer bekend is over de Algemene Ledenvergadering en dus ook over de

bestuurswissel zullen jullie een uitnodiging ontvangen in jullie mailbox!

De allerlaatste nieuwsbrief van dit jaar en hiermee ook van

Flore en mij. Twee hele fijne jaren heb ik de nieuwsbrief
vorm mogen geven en in deze 20e nieuwsbrief wil ik
iedereen heel erg bedanken: natuurlijk iedereen die trouw
elke maand de nieuwsbrief las, de leden die de schuldstapel
met ons wilden delen of een obsessie-sessie schreven, mijn
bestuursgenootjes die me elke maand weer nieuwe ideeén
gaven, Gandolfo die ons maandelijks een mailtje stuurde
met mooie woorden en voornamelijk Flore, die elke keer
weer een origineel idee had en met ieder verhaal dat ze

schreef een lach op mijn gezicht toverde, van humor of
liefde.

Ik heb met heel veel plezier de nieuwsbrieven gemaakt en
genoten van mijn tijd bij Etna. We hebben veel meegemaakt
met zn allen: geweldige activiteiten, denk aan
wijnproeverijen, lezingen en het opnemen van de BNR Italié
podcast. We zijn samen op reis geweest naar Italié en
hebben vriendschappen voor het leven opgebouwd.

Dankjewel lieve bestuursgenootjes.<3

Ik wens jullie een hele fijne vakantie en vergeet niet om een
kaartje naar de bestuurskamer te sturen als je in Italié bent

(of ergens anders op vakantie)!
U.S.V.I. Etna

Un caro saluto, Trans 10

Luna
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